Ter herinnering aan
Sjef Notermans

# Wittem, 12 februari 1932
t Heerlen, 9 november 2025

Sjef was de oudste uit een gezin van vier
broers en twee zussen en een echte Ieéper
Jong. Een verenigingsman die tot het laatst
actief bleef in de Epense gemeenschap. Hij
was zeer betrokken lid van de Vrijwillige
brandweer en ook bij het Burckbréane kon
men vroeger op hem rekenen. Dat hijin1975
gemeenteprins bij CV der Vooseschtoets
mocht zijn, vertelde hij nog vaak. Van jongs
af aan was hij lid van Schutterij St.Paulus, ~
Sjef was een sjut in hart en nieren,

Sjef kon uren vertellen over zijn tijd in militaire
dienst. Maar ook over zijn werk bij hotel De
Kroon en bij ‘d’r Senden’ op de drankwagen.
Hij bracht drank, verhalen en gezelligheid
door heel Zuid-Limburg. Overal waar hij
kwam, kende hij wel iemand en iedereen
kende Sjef.

Hoewel hij vol overtuiging vrijgezel bleef,
genoot hij van het gezinsleven bij Jo, Maike,
Hedwig en Erica. Na het overlijden van Jo
werd die band nog hechter. Hij was dagelijks
bij Maike. Lief en leed werd gedeeld, vakanties
in de Eifel, kerst en verjaardagen werden sa-
men gevierd. De afgelopen jaren waren Sjef en
Maike onafscheidelijk en samen veel ‘op sjiep’.

Zijn familie was belangrijk voor hem. Zowel
als broer en als d’r nonk Sjef. Daarbij hadden
Ivo en Lois een speciaal plekje in zijn hart en
waren zijn grote trots.

Sjef lgpgl genieten van een praatje met iedereen.
Of hij je nou kende of niet. Zo zal iedereen
hem ook herinneren. Sociaal, betrokken,
hulpvaardig en ummer inge laach op ut gezich.

Hij heeft genoten van het leven en wij van hem,

Wij danken u voor uw aanwezigheid
en medeleven.



