Boekpresentatie 'Wijsheid van een abt' over abt Bernardus Peeters abt-generaal
van de trappisten

In het boek “Wijsheid van een abt” oogst Hugo Vanheeswijck levenslessen uit ge-
sprekken met de overste van de trappisten en trappistinnen wereldwijd. Een aanrader
voor wie verder wil kijken dan de oppervlakte. Liefde kunnen ontvangen en delen ziet
Bernardus Peeters als de rode draad in het leven. Dat spiritualiteit voor hem als trap-
pist hierin een grote rol speelt, is de logica zelf. Zoeken naar stilte en verdieping vindt
hij een waardevolle optie in het leven. Maar dat een leven in een abdij een vlucht zou
zZijn uit de wereld, daar is hij het niet mee eens. Wie in stilte leeft, komt onvermijdelijk
de wereld die hij dacht achter zich te hebben gelaten, in zichzelf tegen. Bernardus
Peeters trad in 1986 in bij de trappisten in de abdij Onze Lieve Vrouw van Konings-
hoeven. Sinds februari 2022 is hij algemene overste van de trappisten en trappistin-
nen. Het boek wordt in Klooster Wittem gepresenteerd middels een gesprek van
Hugo Vanheeswijck en de abt met Matheu Bemelmans, perschef van het bisdom
Roermond. Een interactief gesprek waar ook het publiek zich in mag mengen.

Programma op zaterdag 25 okt 2025 van 14:00 uur tot 16:00 uur

14.00 uur:  Welkom.

14.15 uur: De abt-generaal en auteur Hugo Vanheeswijck worden geinterviewd
door Matheu Bemelmans (perschef Bisdom Roermond).

15.00 uur: Signeersessie en ontmoeting met abt-generaal Bernardus Peeters.

16.00 uur: Einde bijeenkomst.

Aanmelden kan telefonisch via 043 450 1741 (dagelijks van 9 tot 17 uur) of via de
website van Klooster Wittem https://kloosterwittem.nl/-showprog-&id=1413

Aan dit boek heeft ook kapelaan Eugéne Dassen meegewerkt. Voor velen is abt
Peeters misschien nog bekend uit de tijd toen hij nog in Wijlre (?) woonde.

Uitnodiging: Bijbelavonden

ledere maand komen wij als parochiecluster samen voor een bijbelavond. Hierbij bent
u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de maandelijkse bijeenkomsten,
waarin we met elkaar in gesprek gaan over de evangelielezingen van de komende
zondag(en). Deze avonden zijn bedoeld voor alle parochianen, lector(en), allen die
meehelpen bij de liturgie én voor iedereen die geinteresseerd is.

Data van de bijbelavonden:

7 oktober 2025 3 maart 2026
18 november 2025 7 april 2026
9 december 2025 12 mei 2026
3 februari 2026 2 juni 2026

Locatie: parochiezaaltje in Gulpen. Aanvang: 19.30 uur.

We beginnen steeds met het lezen van de lezingen en nemen daarna de tijd om
samen te luisteren, te delen en ons verder te verdiepen.

Van harte welkom!

't kKirkebledje
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Koningsvogelschieten Schutterij St. Paulus

Koningsvogelschieten is een oude schutterijtraditie waarbij
schutters strijden om een houten vogel van een paal te
schieten, wat de winnaar een jaar lang de titel van 'koning'
oplevert.

Lang in onze historie was dat de zondag die het dichtst bij
onze patroonheilige St.Paulus lag, maar sinds 2024 is het 3e
weekend van september de nieuwe datum. Zo ook dit jaar zal
het dan plaats vinden op zondag 21 september op ons terrein
“de Leag Huls” gelegen in de Witseborn.

Wie zal onze huidige koning Eugene Vaessen aflossen en het laatste stukje van de
vogel wegschieten. Hij of zij die lid is van de vereniging, de leeftijd van 18 jaar heeft
bereikt en eigenhandig de vogel afschiet is voor dat jaar koning.

Burger schutterskoning kan hij of zij worden die als begunstiger deel uitmaakt van de
vereniging, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en eigenhandig de vogel afschiet. Hier
gelden dezelfde rechten en plichten als een getiniformeerd lid. Compleet reglement
ligt ter inzage op het terrein.

Kom kijken en doe mee met deze mooie traditie en houd onze schutterij in stand.
Voor meer info en het gehele programma kijk op onze website www.stpaulusepen.nl.

Voorzitter Frank Bessems



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN

Misintenties opgeven: Twanny Lardinois, @ 4551467
maandag van 17.00-19.00 uur

Huwelijken, doopsels en Kapelaan Jerry, @ 06-86395896
bijzondere vieringen: jeromejerry92@gmail.com

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans, @ 4552172

Ziekencommunie 1° zondag v.d. maand: Jeu Janssens, & 4552152 (na 18.00 uur)

Vrijdag 19 september:

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie.

Zondag 21 september:

11.00 uur Voor Rita Hupperetz-Bessems.

Vrijdag 26 september:

19.00 uur Jaardienst voor ouders Vluggen-Zilverstand.

Zondag 28 september: Woord-&Communiedienst door diaken F. Bessems;
11.00 uur opgeluisterd met zang en orgelspel door Ronald Franssen

Jaardienst voor ouders Nix-Janssen en zoon Sjef.
Jaardienst voor ouders Arnold en Bertien Diederen-Pleijers.
Voor Wiel Gulikers.

Vrijdag 3 oktober:
19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.

Voor ouders Rutten-Eijgelshoven.

Zondag 5 oktober: Rozenkranszondag; opgeluisterd door Gemengd Koor
11.00 uur Jaardienst voor Ciska Noteborn.
Voor ouders Harrie en Henriétte Frijns-Prickaerts en overleden
familieleden.

Na afloop Rozenkransgebed in de kerk.

Vrijdag 10 oktober:
19.00 uur Voor Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg.

Mededeling
Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 10 oktober voor de periode van
10 oktober t/m 31 oktober. Misintenties uiterlijk 6 oktober doorgeven.

Verslag dekenale Bedevaart Banneux 28 augustus 2025
Pelgrims van de hoop

Op donderdag 28 augustus vond de jaarlijkse
bedevaart van ons dekenaat Gulpen plaats naar
het Mariabedevaartsoord Banneux in Belgié.
Vanuit de diverse plaatsen in Limburg vertrokken
een drietal bussen in de vroege ochtend met ca.
150 deelnemers naar Wallonié. Onderweg werden
nog diverse stops gemaakt om mede-pelgrims op
te halen. E .
Tijdens de busrit werd er natuurlijk ook de rozenkrans gebeden om bescherming en
hulp te vragen aan Onze Lieve Vrouw Maria. Dit jaar was het thema van de bede-
vaart “Pelgrims van de Hoop”. Al deze pelgrims verzamelden zich om 11.00 uur in de
Franciscuskapel voor de pontificale Hoogmis. De eucharistieviering werd geleid door
deken P. Bronneberg, geassisteerd door een groot aantal priesters van ons
dekenaat.

De H. Mis begon met een kleine processie in de prachtige kapel. Na de plechtige
viering in de kapel wandelden we samen naar de hospitaliteit, alwaar een heerlijke
lunch geserveerd werd. De inwendige mens was goed versterkt, zodat we om

13.30 uur op pad konden voor de gebedsweg naar de genadebron. Deze weg is
geplaveid met een aantal tegels waarbij bij iedere tegel gebeden en gezongen werd.
Aan het einde van deze gebedsweg ligt de bron. Tenslotte werd er nog stilgestaan bij
de afbeelding van de Heilige deur elders op het terrein. Om 15.00 uur was het laatste
onderdeel van deze dag gepland. Het was de ziekenzegening, een viering met
gebeden en gezang in verschillende talen ook weer met deelname van veel priesters
en gelovigen.

Het tonen en de aanbidding van het Allerheiligste was een van de hoogtepunten van
deze dag.

Heel veel dank aan de organisatie en niet te vergeten de buschauffeurs voor de
veilige reis. Hopelijk mogen we deze dag nog vele jaren meemaken. Graag tot
volgend jaar.

Pierre Heinen Parochie H. Agatha Eys




Winnende lotnummers Kermisloterij 2025

1e Prijs € 250,00: lotnr. 192
2e Prijs € 100,00: lotnr. 047
3e Prijs € 50,00: lotnr. 385
* Pakket door Spar aangeboden lotnr. 468
* Tegoedbon Friture de Krieékel lotnr. 167
* Diner bon door Hotel La Source Epen lotnr. 358
* Fles Brut van Restaurant Gerardushoeve lotnr. 507
* Streekproductenpakket Wingbergerhoeve lotnr. 490
* Tosti bon van SPAR Epen lotnr. 596
* Tegoedbon Restaurant Bij Giuseppe lotnr. 205
* Tegoedbon Friture de Krieékel lotnr. 309
* Tegoedbon Restaurant 4Jaargetijden lotnr. 268
* Tegoedbon Spar Epen lotnr. 441
* Fles wijn van Restaurant Gerardushoeve lotnr. 300
* Tegoedbon Restaurant Bij Giuseppe lotnr. 494
* Tegoedbon Restaurant 4Jaargetijden lotnr. 172
* Tegoedbon Spar Epen lotnr. 444
* Tegoedbon Spar Epen lotnr. 500

Prijzen kunnen worden afgehaald bij Daniélle Knops, Appartementen-Hotel Geuldal.
Bel even van tevoren 043-4551282.

Het Patronaat: tijd voor renovatie!

Het Patronaat speelt al decennia een centrale rol in het dorpsleven van Epen. Als
ontmoetingsplek waar jong en oud samenkomt, is het écht het kloppende hart van de
gemeenschap. Maar het gebouw is toe aan vernieuwing. Verouderde installaties,
slechte isolatie en beperkte flexibiliteit maken een grondige renovatie en
verduurzaming noodzakelijk. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om
een huisartsenpraktijk toe te voegen, wat de rol van Het Patronaat in het dorp nog
verder kan versterken.

Inloopbijeenkomst

Vragen of wil jij meer weten over de plannen voor de renovatie van het Patronaat?
Kom dan naar de inloopbijeenkomst op woensdag 1 oktober in het Patronaat.
Tijdblok 1: 18.30 — 19.30 uur en tijdblok 2: 19.45 — 20.45 uur.

We hebben twee tijdsblokken om het voor iedereen toegankelijk te maken. Tijdens de
bijeenkomst kun je meer horen over de plannen, de renovatie en de mogelijke
toevoeging van de huisartsenpraktijk. Dit is de kans om vragen te stellen!
Aanmelden

Wil jij aanwezig zijn? Meld je dan aan voor 26 september via de website
www.gulpen-wittem.nl/patronaat/.

Epense levensboom update

Nu de lang verwachte graafwerkzaamheden bij het perk voor de 'Levenshoom’ begin
deze week uitgevoerd zijn, kan er weer verder gewerkt worden om de laatste hand te
leggen aan het 'Levensboom-project’. Wat staat er nog te gebeuren?

Beplanting

Op de eerste plaats moet het perk voor de Levensboom beplant worden. Hiervoor
zou ik bij deze willen vragen of er mensen uit Julianastraat en omgeving zijn die uit
hun tuin een (schaduw)plant over hebben. Als die ook eens nog wintergroen is (zoals
lampenpoetsergras, ijzervaren, tongvaren, zachte naaldvaren of maagdenpalm), dan
zou dat helemaal mooi zijn! Planten graag aanleveren véor 1-10-2025. Hulp (van
kinderen?) bij het inplanten is overigens ook welkom! Je kunt je hiervoor opgeven bij
Ceciel Lamers.

Geboorteknoppen en overlijldensbladeren

Zoals al eerder aangegeven kunnen bij de Levensboom toekomstige geboortes en
overlijdens vermeld gaan worden voor eenieder die dit wil. Deze 'geboorte(blad)-
knoppen en overlijdens(vallende)bladeren' zullen hoogstens in onbehandeld hout
uitgevoerd gaan worden. Letters/cijfers worden er dan met een brander ingebrand.
De bedoeling is dat ze tot een jaar na de geboorte/overlijdensdatum blijven hangen.
Eerder overleden Epenaren

In het eerste jaar zal er ruimte gegeven worden om ook overlijdens te laten vermel-
den van al (veel) eerder gestorven 'Epenaren'. (Epenaren zijn voor de Levensboom
mensen die of in Epen geboren zijn, in Epen gewoond hebben of in Epen overleden
zijn). Zijn er dus mensen die een of meerdere familieleden op deze manier willen
gedenken, mail dit dan naar ceciel.lamers@gmail.com. Vermeld in deze mail welke
tekst je graag op het overlijdensblad vermeld ziet (en of je dat eventueel ook zelf wilt
aanbrengen). Houd hierbij rekening met het feit dat hoe meer erop vermeld moet
worden, hoe kleiner de letters/cijfers zullen zijn. Mocht je willen dat het overlijdens-
blad er al vanaf de 'inwijding' (zie hieronder) hangt, mail de tekst dan voér 10-10-2025
door. Deze bladeren zullen maximaal een jaar lang blijven hangen of zoveel korter als
de familie dat wil.

Inwijding

Er komt nog een officieel 'inwijdingsmoment' waar oud Pastoor Jan Jansen bij
betrokken is. Datum en details hierover volgen later nog in een apart bericht.




