Gedenken wij dankbaar

Leopold (Pol) Vandenhove

echtgenoot van
Fieni Vandenhove-Viuggen

Hij werd geboren op 23 maart 1935 te Epen en
overleed op 30 december 2016, thuis te Epen.
Wij hebben hem bij de levende Heer aanbevolen
in een plechtige Eucharistieviering op 7 januari
2017 in de kerk St. Paulus’ Bekering te Epen,
waarna wij hem ter ruste hebben gelegd op het
r.k. kerkhof aldaar.

Zwaar werden de dagen

en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten,
bij het ontbreken van kracht.
Ik heb het leven geleefd,
dat jullie nog moeten gaan.
Huil daarom niet,

ik ben in vrede gegaan.

Dit gedicht sprak Pol enorm aan, vooral in die
laatste, moeilijke weken. Maar tegelijk denken we

ook aan die hele positieve woorden, die Pol wel
vaker sprak: ,ik heb een heel mooi leven gehad,
ik ben er tevreden mee en ik had nooit gedacht,
dat ik nog zo oud zou worden®. Juist die positieve
instelling heeft hem altijd gekenmerkt. Hij hield van
het leven en heeft het volop genoten. Hij hield van
mensen en was een gezelschapsmens met hart en
ziel. Hij gaf zijn volle inzet in tal van verenigingen
en mocht daarvoor evenzo vele onderscheidingen
ontvangen. Maar bovenal hield hij van zijn gezin
en was hij o zo trots op zijn kleinkinderen Kas en
Fleur. Zijn positieve instelling bleef ongebroken,
toen ziekte in zijn leven kwam. Nooit zou hij bij
de pakken neer gaan zitten en zolang dat kon,
bleef hij ook toen zijn beste inzet geven. Pas
die laatste tijd gaf hij aan, dat wij hem konden
laten gaan. Voor hem zijn we dankbaar, dat een
lange lijdensweg hem bespaard gebleven is en
daarmee troosten wij ons. Pol, rust nu in vrede,
heb dank voor alles, wij zullen jou niet vergeten,
bye bye ... bye.

Hartelijk dank voor Uw steun en medeleven die
wij van U mochten ontvangen bij het overlijden en
de uitvaart van Pol.

Fieni en de kinderen

Wij nodigen U van harte uit voor de Zesweken-
dienst, die zal worden opgedragen op zondag
12 februari a.s. om 10.45 uur in de kerk St. Paulus’
Bekering te Epen.



