.I.

In liefdevolle herinnering aan
Philomena ~Mieneke ~
Keijenberg - Mordant

¥r 23 april 1926 te Epen
+ 26 december 2017 te Mechelen

weduwe van

Frans Keijenberg

Wi danken u voor het getoonde medeleven en
nodigen uit tot deelname aan de plechtige
zeswekendienst op zaterdag 4 februari 2017
om 19.30 uur in de H.Paulus Bekering kerk
te Epen.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Mam, Oma, het leven is heel mooi maar
ook hard voor u geweest.

U was altijd positief, lachte graag en was
het liafst onder de mensen.

Zargen voor andere mensen was een van
uw grootste kwaliteiten.
Zorg ontvangen was u minder goed in.

De vroege dood van Pap, uw broers en zus
heeft u een hele zware slag toegebracht.

Dit heeft ervoor gezorgd dat een groot deel
van uw leven getekend werd door verdriet,

Liefde, zorg en verdnet,
Zo was uw leven en 2o nemen wij afscheid
van u.

Mam, Oma, bedankt voor alles,
wij zullen u nooit vergeten.



