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Tonny
Vanderheijden-Blezer

“3februari1924 - Epen - 2 april 2019
Begraven te Epen op 6 april 2019

Weduwe van Jef Vanderheijd

Tonny werd geboren als oudste dochter in een groot en warm gegin
te Tergracht.
Na haar huwelijk met Jef verhuisden zij naar Klein Kullen.

Tonny werkte hard op de boerderij, waarbij de koeien haar bijzondere
aandacht hadden. Tijdens de fokueedagen behaalden zij uele prijzen.
Tonny stond wijd en zijd bekend als een daadkrachtige boerin met
veel inget en gedrevenheid. Ze genoot van het boerenleven, maar ook
van de natuur en de omgeving.

Na het werkgame leven verhuisden Tonny en Jef naar het dorp en
begonnen aan een nieuwe fase.

Zij touerde haar tuin om tot een oase van bloemen, waar ze altijd van
kon genieten.

Het sociale leven in Epen nam een belangrijke plaats in haar leven in,:;.
ze stond altijd klaar voor verenigingen.

Zij was een trouw en actief lid van de “Vrouwenbond
Jarenlang was ze een hardwerkende hraeht voor Harmonie Inter -

omgeving te vergorgen. D‘a
met anderen, naaid gl
voorgitter uan de bejaar
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