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Licht in de duisternis

Kerstmis nodigt ons uit om stil te staan bij het Licht dat in de
duisternis verschijnt. In onze Mechelse dorpsgemeenschap
ervaren we dat licht wanneer er nieuwe kinderen worden
geboren, wanneer buren naar elkaar omzien, de
gezamenlijke kerstbomen die we plaatsen en wanneer we
tijdens vele momenten samenbouwen aan een warme en
hechte dorpsgemeenschap. Het zijn momenten die ons
herinneren aan het koesteren van saamhorigheid, hoop,
vreugde of een nieuw begin. En natuurlijk hoort daarbij ook de jaarlijkse vraag wie in
Mechelen als eerste de kerstverlichting ophangt, wie als laatste ontdekt dat één eigenwijs
lampje het hele snoer tegenhoudt of wie als eerste heeft ontdekt wie met carnaval de
nieuwe Prins wordt.

Maar terwijl wij hier genieten van onze dorpse gezelligheid, staat die vreugde elders in de
wereld onder druk. In veel landen groeien kinderen op in oorlog en onzekerheid. Het
nieuws laat ons dit dagelijks zien, maar denk tijdens deze donkere dagen ook aan de
vergeten conflicten zoals in Myanmar. Tijdens een bezoek aan dat land mocht ik ooit de
veerkracht en het optimisme van de mensen ervaren. Juist daarom raakt hun situatie des te
meer, omdat zij, ondanks alles, vol hoop naar de toekomst bleven kijken en droomden van
onze saamhorigheid. Die onverwoestbare hoop is precies waar Kerst ons aan herinnert. Dat
deze feestdagen ons de kracht geven om met vertrouwen naar 2026 te gaan en die hoop te
delen met iedereen die verlangt naar vrede en saamhorigheid. Op g’n Sjtroat

Kerst- en Nieuwjaars-thuiscommunie

Op dinsdag 23 december 2025 en op vrijdag 2 januari 2026 wordt (na aanmelding) vanwege
de kerst en nieuwjaar vanaf 16 uur de thuiscommunie rondgebracht bij de parochianen die
wegens lichamelijke beperkingen de eucharistieviering in de parochiekerk niet meer
kunnen bijwonen. Enkele dagen van te voren worden de deelnemers telefonisch eraan
herinnerd. Wilt u maandelijks de thuiscommunie op de 1le vrijdag van de maand
ontvangen, neem dan gerust contact op met kapelaan Jerry.

Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 043-4573234 of 06- 86395896.




Even voorstellen

Beste parochianen, Inmiddels mocht ik als nieuwe
kapelaan met velen van jullie kennis maken. Maar
voor de meeste parochianen en inwoners van
onze kerkdorpen ben ik nog onbekend. Daarom
stel ik me graag even aan u voor. Mijn naam is

Guido Kessels, ik ben geboren in Weert (Midden-

Limburg) en opgegroeid in Stramproy. Na de
opleiding werktuigbouwkunde ben ik begonnen

aan het Grootseminarie Rolduc. Op 8 september ;. :

2007 werd ik tot diaken gewijd in de abdijkerk van g

Rolduc en op 17 mei 2008 tot priester in de Sint- &S24

Christoffelkathedraal te Roermond. Ik ben ruim 5 M

jaar werkzaam geweest in Maasbracht en omgeving. Daarna 4 jaar in Italié, waar ik ook de
studie ‘spirituele theologie’ heb gedaan aan de universiteit van het Heilig Kruis te Rome.
Vervolgens ben ik ongeveer 8 jaar werkzaam geweest in Gennep en omgeving. Een korte
periode vervolgens in Echt en Meerssen. Naast mijn pastorale taken ben ik ook docent op
het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Ik ben nu 17 jaar priester en ik dank God voor deze
mooie roeping. Graag leer ik u, de parochies en het mooie Heuvelland kennen in de
komende maanden. Samenwerkend met pastoor-deken Lipsch, kapelaan Jerry en de vele
vrijwilligers heb ik er alle vertrouwen in dat we de weg van de Heer zullen bereiden. Gods

zegen!

Hartelijke groet, Kapelaan G. Kessels
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(parochies St. Paulus’ Bekering - Epen, H. Johannes de Doper - Mechelen, H. Remigius - Slenaken)

EMS tarieven misstipendia 2026.

EMS-tarief
Doordeweekse leesmis € 15,--
Zaterdag- of zondagsmis € 25,--
Huwelijksmis € 350,--*
Begrafenismis € 350,--*

Bisdom-tarief
€ 20,--

€ 35,--

€ 465,--
€570,--

*Bij deelname aan de kerkbijdrage wordt de inleg van de 4 voorafgaande jaren in mindering gebracht.




December: van verwachten naar vreugde!

De decembermaand is elk jaar weer een tijd van licht en
verwachting. Buiten is het donker, de dagen kort, maar binnen
branden kaarsen die warmte brengen. En zo is het eigenlijk ook
met ons geloof: midden in de donker momenten van ons leven
mogen we vertrouwen dat er licht is: dat er altijd iemand is die met ons meegaat.

In de weken van de Advent leven we toe naar dat grote moment van Kerstmis. We
wachtten op nieuw licht, op een teken van hoop. En dat teken kwam niet in macht of
pracht, maar in iets heel kleins en kwetsbaars: een kind in een kribbe, Gods eigen Zoon.

Daar, in de eenvoud van Bethlehem, laat God zien dat Hij mens wil worden tussen mensen.
Niet ver weg, maar dichtbij — in onze vreugde en verdriet, in onze zorgen en verwachtingen.

Kerst nodigt ons uit om ook zelf dat licht te zijn: een vriendelijk woord, een beetje
aandacht, een bezoekje aan iemand die zich eenzaam voelt, het zijn deze kleine gebaren
die de wereld lichter maken.

Want het echte kerstlicht schijnt niet alleen in kerstbomen of in de mooi versierde straten
en huizen, maar vooral in de harten van mensen die omzien elkaar.

En dit wens ik u van harte toe: moge dit kerstfeest voor ieder van
ons een tijd zijn van vrede en verwondering. Dat we opnieuw iets
mogen voelen van de warmte waarmee God naar ons omziet. En
dat het licht van Kerst ook in het nieuwe jaar mag blijven branden —
in onze gezinnen, onze gemeenschap en in ons hart.

Ik wens u, en allen die u dierbaar zijn,

mede namens kapelaan Jerry en kapelaan Kessels,
een zalig Kerstfeest en een gezegend nieuw jaar,
vol vrede, licht en liefde.

Patrick Lipsch, pastoor-deken

Bijzondere parochievieringen in december:

Donderdag 18 december leerlingen van de basisschool bezichtigen de kerstkribbe in de kerk

Zaterdag 20 december 19u zaterdagavondviering

Woensdag 24 december 16u gezinsviering opgeluisterd door het kinderkoor

Woensdag 24 december 20u kerstavondviering opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor
St.Gregorius

Donderdag 25 december 9.30u 1°*® Kerstdag opgeluisterd door Vocalgroup Magan

Vrijdag 26 december geen viering. Bezichtiging kerstkribbe van 13u tot 16u.

Zaterdag 27 december 19u zaterdagavondviering

Donderdag 1 januari 10.30u EMS-nieuwjaarsviering Remigius-parochiekerk Slenaken




Groen begraafruimte beschikbaar.

Sinds enige tijd is er op de begraafplaats
Pastoor Ruttenstraat, op verzoek, ruimte
ingericht voor een “Groen begraafruimte”.

Ter herinnering aan de overledene zal een
standaard grafteken op het graf worden
geplaatst.

De keuze voor een “Groen begraafruimte”
hangt af van uw eigen overtuigingen, of naar
wens van de overledene en familie. Het is een
plek van rust en bezinning in een vertrouwde
omgeving en vooral uit praktische
overwegingen.

e Laatste rustplaats een geruststellende beslissing

e Geen onderhoud voor nabestaanden

e Ruimte om een bloemetje of grafkaars de plaatsen

e Standaard grafteken.

e Betaalbaar (geen dure grafsteen of dure crematie)

e De eerste begraving grafrecht (dubbeldiep) voor 20 jaar.

e (Bij) begraven 2° persoon mogelijk.

e Begraving kan met of zonder voorafgaande uitvaart- of herdenkingsdienst
e Begraving in besloten kring is mogelijk

e Nabestaanden hebben een tastbare laatste rustplaats

e Kosten voor 20 jaar grafrecht, inclusief standaard grafteken, € 1495,--
e Een betaalbaar alternatief

Vrijblijvende inlichtingen kerkhofbeheer:
HJM Colen (043-4552194)

Vernieuwde site parochie. www.parochiesems.nl

Onder de naam parochies E-M-S (Epen-Mechelen-Slenaken) treft u de gezamenlijke informatie
site en jaarplanner 2026 aan van de federatie parochies Epen, Mechelen en Slenaken.
Redactieadres Johannesklokje: pastoriemechelen@gmail.com



http://www.parochiesems.nl/

