
 

Bloesemwandeling Epen  

Paasmaandag, 1 april 2024, zal Epen weer het 

startpunt zijn voor de liefhebber van wandelen. Dan 

organiseert Wandelsportvereniging à Hermkes in 

samenwerking met Harmonie Inter Nos de jaarlijkse 

Bloesemwandeling.  

Er zijn maar liefst 4 routes van verschillende afstanden 

uitgezet, te weten 5, 10, 15 en 20 kilometer. Zo is er 

voor ieder wat wils, van een korte route tot een lange 

afstand voor de fanatiekeling. Ook is er een speurtocht 

met verrassende vragen en weetjes voor de kinderen, 

met na afloop voor ieder kind een leuk prijsje.  

De routes voeren de wandelaars door de groene weilanden, langs kronkelende 

beekjes en over stille bospaden. Ook zijn er bij alle routes pauzeplekken waar lekkere 

drankjes en versnaperingen te verkrijgen zijn. 

De startplaats is basisschool à Hermkes, Schoolstraat 16 te Epen. Voor de afstanden 

5 en 10 km kan er gestart worden tussen 08.00 uur en 14.00 uur. De afstanden 15 en 

20 km kunnen starten tussen 08.00 uur en 13.00 uur.  

Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 voor volwassenen. Kinderen en  leden KWBN (met 

wandelpas) betalen € 2,50 per persoon. Er is een parkeerterrein in Epen, duidelijk 

met borden aangegeven.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat:  

Karin Mertens,  06-52002008 of Rianda Jongen,  06-29369065. Emailadres: 

bloesemwandelingepen@gmail.com. 

 

 

 

Steuncomité Harmonie Inter Nos oudijzeractie 

De jaarlijkse oudijzeractie zal op zaterdag 6 april plaatsvinden. Vanaf 10.00 uur 

starten wij met het ophalen van het ‘oud ijzer’ en andere metalen. 

Alvast dank voor de medewerking! 
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Vormsel 

 

Hallo, wij zijn de vormelingen van 2024. 

Wij doen op 5 april om 19.00 uur ons vormsel in de Sint Pauluskerk te Epen. We 

verheugen ons op ons vormsel en we hopen dat jullie komen. De afgelopen weken 

hebben wij vormsellessen gehad. Wij schrijven graag in dit Kirkebledje over het 

vormsel en over de voorbereidingslessen. 

Tijdens de vormsel les hebben we het over geloven in God gehad. We hebben 

geleerd over wat Jezus & God is & wat geloven is. We zijn ook naar de kerk gegaan 

om daar naar een mis te vieren. Ik vind het leuk en vind dat de kapelaan het goed 

uitlegt. Het vormsel is een leuk iets over God, Heilige Geest en Jezus, het leukste 

onderwerp tot nu toe. Moeder Theresa wordt goed uitgelegd. Het wordt goed 

uitgelegd en ook duidelijk. Het vormsel duurt 1 uur langer na school en gaat over het 

geloof. De kapelaan legt alles goed en leuk uit. Geloven in God, meer naar de kerk, 

God en Heilige Geest, Zoon van God, Jezus, Bijbel. Vormsel les is altijd grappig. Het 

vormsel houdt in dat je je verbindt aan God. Ook dat je geen haat meer hebt voor 

anderen. De kerk is niet dat gebouw. Het is een gebouw waar we samen komen en 

met elkaar bidden. Door het vormsel heb ik geleerd wat de Heilige Geest doet en wat 

God doet en leren geloven in God. Wij doen het vormsel met 13 kinderen omdat we 

geloven in God. We hebben elke dinsdag vormsel les en daarin leren we wat God is. 

Geloven in Jezus.  

 

Groetjes, 

Emma, Lise, Lars, Liam, Guus, Mats, Colin, Maryléne, Dolf, Anne, Raoul, Lonne, 

Mathijs 

 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 

Misintenties opgeven: Twanny Lardinois,  4551467

 maandag van 17.00-19.00 uur 
 

Huwelijken, doopsels en Kapelaan Marthoma,  4573234 of  

bijzondere vieringen:  06-38432823;  

 kapelaanmarthoma@gmail.com 
 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172 
 

Ziekencommunie 1e zondag v.d. maand: Jeu Janssens,  4552152 (na 18.00 uur) 

 

Vrijdag 22 maart: Geen H. Mis. 

 

Zondag 24 maart: Palmzondag; opgeluisterd door popkoor Galou Gulpen 

11.00 uur Voor Mia Heusschen-Beltgens. 

 Voor ouders Sjef en Bertien Pleijers-Schröders. 

 Gelegenheid tot afhalen van palmtakjes. 

 

Donderdag 28 maart: Witte Donderdag 

19.00 uur EMS viering in Mechelen. 

 

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag Dag van Vasten en Onthouding 

19.00 uur EMS Lijdensdienst met Kruisverering. 

 

Zaterdag 30 maart: Paaszaterdag 

18.00 uur EMS viering Paaswake in Mechelen. 

 

Zondag 31 maart: Hoogfeest van Pasen; opgeluisterd door Gemengd Koor 

11.00 uur Jaardienst voor Sjef Loop. 

 Jaardienst voor Wiel Gulikers. 

 Jaardienst voor Sjeng Gulikers. 

 Jaardienst voor Jo Vandeberg. 

 Voor Jean Kleijnen. 

 Voor Jacques Frijns en Harry Janssen (neven en nichten). 

 Voor Funs en Paula Brauers-Belleflamme en tot dankzegging. 

 

Maandag 1 april: Opgeluisterd door Vocalgroup Magan 

09.15 uur EMS viering in Mechelen. 

 

Vrijdag 5 april: H. Vormsel toegediend door Rector Hendriks van Semenari 

19.00 uur Rolduc aan 13 leerlingen van basisschool à Hermkes 

 

Zondag 7 april: Beloken Pasen 

11.00 uur Voor Jacques Frijns en Harry Janssen (neven en nichten). 

 

Vrijdag 12 april:  

19.00 uur Jaardienst voor ouders Vluggen-Stommen en dochtertje Ingrid. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 12 april voor de periode van 

13 april t/m 11 mei. Misintenties uiterlijk maandag 8 april doorgeven. 

 

 

Overleden: Lidwina Ernst, Epen. 

 Moge zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

 

Mededelingen van de Parochieraad 

Het Popkoor Galou 

Op Palmzondag, 24 maart om 11.00 uur komt het Popkoor Galou uit Gulpen onze 

mis muzikaal opluisteren. Zij zullen o.a. deze nummers zingen: Tonight van Son 

Mieux, Seals Lullaby van Eric Whitacre en Million Dreams van film The Greatest 

Showman. 

 

Vastenactie 

Denkt u nog aan de Vastenactie. De enveloppen hiervoor zaten bij het vorige 

Kirkebledje. Bij de ingang van de kerk staat een bus waar de bijdrage in gedaan 

mogen worden. 

 

Paaseierenverkoop 2024 

Vanaf vrijdag 15 maart zijn bij de Spar-winkel de vertrouwde en altijd lekkere 

paaseieren te koop. De opbrengst komt geheel ten goede van onze parochie. In dit 

geval voor het binnenkort aan te leggen pad op ons kerkhof. 

 

 

Klabatteren 

In de week voor Pasen zullen onze misdienaars weer 

met hun klabatter langs uw deur komen. Dit klabatteren 

wordt dan ook bij u warm aanbevolen. 

De Kosters 
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