
Mededelingen van het Kerkbestuur Epen-Mechelen-Slenaken 

Uitnodiging Kapelaan Jerry 

Het zal u niet ontgaan zijn dat we sinds enkele maanden een nieuwe kapelaan 

hebben in onze parochies, nl. kapelaan Jerome Jerry. Hij zal op 15 februari in India 

tot priester worden gewijd en daarna terugkeren naar ons cluster. Hier zal hij voor het 

eerst voorgaan in de eucharistieviering op zondag 16 maart, om 14.00 uur in de kerk 

van Mechelen. Van harte nodigen de kerkbesturen u uit om te delen in deze vreugde-

volle gebeurtenis. Kapelaan zal om 13.30 uur afgehaald worden door de Schutterij bij 

Hoeve de Pleij in Mechelen. Aansluitend aan deze eerste H. Mis is er gelegenheid 

om hem te feliciteren tijdens een receptie in het gemeenschapshuis ‘t Patronaat in 

Epen. De receptie is van 16.00–17.00 uur, uiterlijk tot 17.30 uur. 
 
H. Missen Slenaken en Epen  

De H. Missen van Slenaken en Epen komen op deze zondag 16 maart te vervallen! 

De missen zullen naar zaterdagavond 15 maart worden verplaatst. In Slenaken om 

18.00 uur en Epen om 19.30 uur. De H. Mis in Mechelen op zaterdagavond 15 maart 

om 18.00 uur komt te vervallen.  
 
Mededelingen van de Parochieraad 

De parochieraad heeft besloten om de H. Mis op vrijdagavond 19.00 uur te laten 

doorgaan, ook al is er die dag een begrafenis of bruiloft. U bent van harte uitgenodigd 

bij de H. Mis op de vrijdagavond. 
 
Terugkeer haan 

Na een periode van bijna een half jaar zal de gerestaureerde haan op dinsdag 

11 maart rond 10.30 uur worden teruggeplaatst na inzegening door kapelaan Jerry. 
 
Vrijwilligersbijeenkomst 

Deze wordt gehouden op vrijdag 21 maart. We starten met een H. Mis om 19.00 uur 

in onze parochiekerk. Aansluitend is er een gezellig samenzijn plaats in ‘t patronaat. 
 
Behoeftepeiling peuteropvang basisschool à Hermkes 

Aan alle ouders van Epen en omstreken: 

Indien uw kind(eren) jonger dan 4 jaar is (zijn), wil ik u vragen 

om via de QR-code de link te openen naar een korte vragen-

lijst. Ik stel het op prijs als u deze invult. U mag de link delen 

met andere ouders, vrienden en bekenden met jonge kinderen. 

Bij het openen van de link treft u korte vragenlijst aan in ver-

band met een soepele doorstart van de peuteropvang in onze school. Met behulp van 

deze vragenlijst willen wij inzicht in de behoefte aan peuteropvang krijgen. Om met 

aanbieders in gesprek te kunnen gaan is het noodzakelijk om een helder prognose-

beeld te hebben. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs. Hiervoor alvast hartelijk 

dank! Svenja Kleijnen-Lux, Directeur Basisschool à Hermkes Epen, 

svenja.kleijnen@innovo.nl 
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Wie der Vossevrèter begos 

 

 

Ieder dorp heeft z’n eigen scheldnaam. Bijvoorbeeld Mechelen moet het doen met 

“Teutevègers” later omgezet naar “Breuzelère”. 

Epen moest het doen met de naam “Vossevrèterre”. 

Deze naam had z’n oorsprong in de volgende gebeurtenis: 

 

Epenaren op weg terug van een carnavalsactiviteit moesten schuilen voor een 

sneeuwstorm. Dit deden ze bij kasteel Beusdael. Vervolgens werden ze gevraagd 

mee te eten. De kasteelheer trakteerde de heren op een copieus diner. De heren 

lieten het zich smaken maar wisten niet dat ze getrakteerd werden op vlees van een 

geschoten vos. Zo ontstond de naam “Vossevrèter”. 

De eerste naam van de carnavalisten in Epen was dan ook de “Vossevrèter”. Zie ook 

de carnavasschlager uit 1950 op onze website. Later vond men deze naam ongepast 

en werd veranderd in “Vooseschtoets”. 

 

Bij gelegenheid van het 7x11 jarig bestaansfeest gingen onze leden met hun partners 

terug naar de oorsprong. Afgelopen december waren zij te gast op kasteel Beusdael 

en genoten daar ook van een copieus diner. Of ze ook daadwerkelijk vos hebben 

gegeten is onbekend. 

 

CV d’r Vooseschtoets 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 
Misintenties opgeven: Twanny Lardinois,  4551467

 maandag van 17.00-19.00 uur 
 
Huwelijken, doopsels en Kapelaan Jerry,  06-86395896 

bijzondere vieringen: jeromejerry92@gmail.com 
 
Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172 
 
Ziekencommunie 1e zondag v.d. maand: Jeu Janssens,  4552152 (na 18.00 uur) 
 
Vrijdag 21 februari: Geen H. Mis. 
 
Zondag 23 februari: 

11.00 uur Voor ouders Grooten-Wiertz en dochter Bebbie. 
 
Vrijdag 28 februari: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 
Zondag 2 maart: Opgeluisterd door Gelegenheidskoor o.l.v. 

11.00 uur Michaël Blezer en orgelbegeleiding door Gert-Jan de Joode 

 Eucharistieviering m.m.v. CV d’r Vooseschtoets. 

 Voor Bebbie Blezer-Groneschild. 

 Voor Bertien Diederen-Pleijers. 

 Voor levende en overleden leden van CV d’r Vooseschtoets. 
 
Woensdag 5 maart. Aswoensdag: Dag van Vasten en onthouding 

19.30 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Aansluitend gelegenheid tot ontvangen van het askruisje. 
 
Vrijdag 7 maart: Geen H. Mis. 
 
Zondag 9 maart: 1e Zondag van de Vasten. Burckzondag; opgeluisterd 

11.00 uur met zang en orgelspel door Ronald Franssen 

 Jaardienst voor ouders Adolf en Jeanny Franssen-Belleflamme, 

 zoon Eddy en dochter Marianne. 

 Voor levende en overleden leden van het Burckcomité. 
 
Vrijdag 14 maart: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 
Zaterdag 15 maart: 2e zondag van de vasten 

19.30 uur Jaardienst voor Bertine en Sjef Straat en overleden familieleden. 
 
Zondag 16 maart: Opgeluisterd door de koren van Epen en Mechelen 

14.00 uur Kennismakingsmis met Kapelaan Jerry voor EMS parochies in  

 parochiekerk te Mechelen. Zie voor verdere informatie elders in  

 ‘t Kirkebledje. 

Vrijdag 21 maart: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 21 maart voor de periode van 

21 maart t/m 11 april. Misintenties uiterlijk maandag 17 maart doorgeven. 

 

Overleden: Jo Hollands, Epen. 

 Moge hij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Kapelaan Jerome Jerry 

Ik ben Jerome Jerry Thoppiparambil Antony, roepnaam Jerry, en ik ben de nieuwe 

kapelaan van de parochiecluster in Gulpen. Ik ben 32 jaar oud en kom uit de zuide-

lijke deelstaat Kerala in India. Ik kom uit een klein gezin, bestaande uit mijn vader, 

moeder en een jongere broer, en ik behoor tot het bisdom Kochi in India. Vanaf mijn 

kinderjaren heb ik altijd een verlangen gevoeld om priester te worden, en mijn familie 

heeft me sterk ondersteund in mijn roeping. 

Na het afronden van de middelbare school ben ik naar het kleinseminarie van mijn 

bisdom in India gegaan, waar ik aan mijn priesteropleiding begon. Gedurende deze 

periode heb ik ook een universitaire studie in Engelse literatuur afgerond. Daarna 

vervolgde ik mijn opleiding aan het Grootseminarie Sint Charles in Nagpur, waar ik 

drie jaar filosofie heb gestudeerd. Voor ons is het verplicht om tussen de filosofie-

studie en de theologiestudie een jaar stage te lopen. Op verzoek van mijn rector heb 

ik mijn stage gedaan bij het kleinseminarie van ons bisdom. 

Na mijn stage stuurde mijn bisschop mij naar Nederland om theologie te studeren, 

met het doel hierna als priester te dienen. Inmiddels ben ik al zes jaar in Nederland 

en heb ik mijn priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc afgerond. Op 29 juli 

ben ik tot diaken gewijd, en sinds 1 september werk ik met veel toewijding in de 

parochies van Gulpen. Ik hoop dat ik veel mag leren en dat ik de opgedane kennis en 

ervaring op verschillende manieren kan inzetten, zodat ik ons pastorale werk in de 

parochies verder kan verrijken en verdiepen. 

Met Gods genade ontvang ik op 15 februari 2025 mijn priesterwijding in mijn thuis-

bisdom Kochi in India. Met vreugde wil ik u laten weten dat ik mijn Eerste Heilige Mis 

zal vieren op zondag 16 maart om 14:00 uur in de kerk van Mechelen. Ik nodig u van 

harte uit om dit bijzondere moment met mij te delen en samen te bidden. Uw gebeden 

betekenen veel voor mij en zijn van grote waarde voor mijn priesterlijk leven en mijn 

verdere roeping. 
  



Ieëpe Burckbrêane 2025 

Op zondag 9 maart wordt in Epen voor de 457e keer het eeuwenoude Burckbrêane 

gevierd, een traditie die volgens de overlevering al sinds 1568 in ons dorp plaatsvindt. 

De voorjaarsvuren, die mogelijk al hun oorsprong vinden in de Michelsburger cultuur 

van zo'n 5.000 jaar voor Christus, zijn van oudsher bedoeld om de overwinning van 

de zon op de winter te symboliseren. Het oude wordt weggedaan, en er wordt ruimte 

gemaakt voor het nieuwe. Vandaag de dag betekent dit voor ons: de overwinning van 

het goede over het kwade vieren. 

 

Programma op zondag 9 maart 2025: 

10.45 uur: Eucharistieviering, gevolgd door de officiële opening op het Burckpleintje. 

13.00 uur: Vanaf café Peerboom vertrekken de tractoren en kinderen om brandbare 

materialen op te halen (deelname op eigen risico). 

19.00 uur: Fakkeloptocht onder begeleiding van Harmonie Inter Nos. De route gaat 

via de Wilhelminastraat, Heerstraat en Heimansstraat naar het weiland van de familie 

Van der Linden, waar de Burck uiteindelijk in brand wordt gestoken. 

Wij verzoeken u dringend om, uit veiligheidsoverwegingen, uw auto niet langs de 

route te parkeren. 

 

Fakkels maken: Jong en oud zijn van harte uitgenodigd om op zaterdag 8 maart 

vanaf 9.30 uur te helpen bij het maken van de fakkels. De locatie is Beatrixweg 6, 

Eperheide. We verwelkomen ook speciaal onze schooljeugd! Houd er rekening mee 

dat de kinderen de brandbare materialen zelf moeten kunnen tillen. Niet gebonden 

snoeihout, planken met spijkers, puin, glas of ander gevaarlijk afval nemen we niet 

mee. Om milieuredenen verzoeken we ook geen beschilderd meubilair, plastics of 

andere niet-eco-vriendelijke materialen aan te leveren. 

Inwoners met grote hoeveelheden snoeiafval kunnen contact opnemen met Roger 

Grooten (06-13486382). De kosten per vracht bedragen € 20,00. 

 

Veiligheidsmaatregelen: Deelnemers aan de fakkeloptocht worden verzocht de 

aanwijzingen van de begeleiders (herkenbaar aan hun reflecterende armband) strikt 

op te volgen, in het belang van hun eigen veiligheid en die van anderen. Daarnaast 

verzoeken wij om geen licht ontvlambare synthetische of nylon kleding te dragen, 

zodat brandgevaarlijke situaties worden voorkomen. 

 

Let op: Deelname aan alle activiteiten van Burckbrêane is voor eigen risico. 

Na het ontsteken van de Burck 2025 wordt er warme chocolademelk uitgedeeld en is 

er muziek in onze dorpscafés. Wij hopen op een sfeervolle en veilige Burckbrêane 

2025 voor iedereen! 

Epense levensboom 

Begin mei 2025 zal op de grote muur van het voormalig Groene Kruis/Consultatie-

bureaugebouw een muurschildering van een ’Levensboom’ verschijnen. Daar waar 

zuigelingenzorg min of meer hand in hand ging met terminale zorg, gaat de Levens-

boom deze ‘cirkel van het leven’ tot uitdrukking brengen. In de muurschildering zullen 

o.a. nieuwe bladknoppen te zien zijn (symbolisch voor het begin van het leven) naast 

vallende bladeren (symbolisch voor het eind van het leven). Een bijzondere boom op 

een bijzondere plek, al was het alleen maar omdat de boom zal ontspringen bij het 

beeld ’Samen op weg’ van oud-pastoor Jan Jansen die van begin af aan dit project 

enthousiast ondersteund heeft. De Levensboom gaat dus zo op een mooie wijze naar 

de oorsprong van het gebouw verwijzen, alsmede dat het een extra verbindings-

element voor Epen zelf kan zijn. Voor familieleden die dit willen, kan namelijk bij/op 

de boom de naam/datum van een geboren of overleden Epense/Epenaar geplaatst 

worden. Dit is o.a. een Rooms-Katholieke traditie (schelp/kruis), maar hier zou het 

dus ‘oecumenisch’ gedacht zijn. Bij de vormgeving en uitvoering hiervan zal de hulp 

van lokale kinderen ingeroepen worden. Het ontwerp (en uitvoering) voor de muur-

schildering van de Levensboom gebeurd door het 'Epense' kunstenaarsduo Reggy & 

Yasja. Dit burgerinitiatief wordt mede gefinancierd door subsidie van de gemeente, 

die m.b.v. Stichting Zelfsturing Epen aangevraagd is. Ceciel Lamers 
 
Steun met een lot van de VriendenLoterij Harmonie Inter Nos 

Hoe werkt dat precies? 

Mensen die meespelen met de VriendenLoterij kunnen aangeven dat zij geoormerkt 

willen meespelen voor Harmonie Inter Nos. Hiervoor moet je bellen naar de Leden-

service van de VriendenLoterij (0880201020). Dit is tegen de normale belkosten, 

geen duur nummer. Hier kan je aangeven dat je de 40% afdracht van je lot, die de 

VriendenLoterij per lot naar een goed doel afdraagt, naar “Harmonie Inter Nos” over-

zet. Dit wordt dan door de Ledenservice bij de deelnemer aangevuld in het systeem. 

Als er een prijs valt op je lot, staat dit helemaal los van de Harmonie; die gaat gewoon 

naar de deelnemer, naar jou dus. De Harmonie krijgt alleen per geoormerkt lot 40% 

afdracht, d.w.z. ongeveer € 6,00 per lot. 

Al een lot van de VriendenLoterij? 

Wanneer je al een lot hebt van de VriendenLoterij kan je het lot laten omzetten om 

mee te spelen voor Harmonie Inter Nos. Neem hiervoor contact op met de klanten-

service van de VriendenLoterij via 088-0201020. Het registratienummer/benicode bij 

de VriendenLoterij van Harmonie Inter Nos is: 21313. Het kost jou verder niets.  

Nog geen lot van de VriendenLoterij? 

Wil je meespelen met de VriendenLoterij, ga naar http://steun.vriendenloterij.nl/speel-

mee-online en klik de button ‘speel mee’ en geef Harmonie Inter Nos als club op. 

Deelname aan de VriendenLoterij kost € 15,50 per lot per trekking (15 trekkingen per 

jaar) en is op eigen verantwoording.


