Parochie Epen vraagt aandacht voor RedWednesday

Op RedWednesday®© (19 november) kleuren kerken en monu-
menten bloedrood om aandacht te vragen voor het lot van mil-
joenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de
hele wereld. Djevanjalie uit Sri Lanka verloor haar moeder bij
een bomaanslag op haar kerk in Sri Lanka. Honderden
christenen verloren die dag hun geliefden. Toch zinnen zij niet
op wraak. Sterker nog: ze vergeven de daders! Stelt u zich
voor: u kunt niet naar de kerk of hardop bidden... uit angst voor
geweld of arrestatie. Voor miljoenen gelovigen wereldwijd is dit de dagelijkse realiteit.
Op RedWednesday vragen we wereldwijd aandacht voor hun lijden. Door kerken en
monumenten rood aan te lichten, door verdieping en door gebed. Ook onze kerk was
die avond rood verlicht.

Mededeling van de werkgroep gezinsviering

Kerstviering 2025

We willen iedereen graag uitnodigen in onze kerk voor de gezinsviering op zaterdag
20 december om 16.00 uur, met als thema “Een wensje voor jou”. Een wensje om de
kerstperiode mee te beginnen, dat past mooi bij de kerstgedachte van licht, hoop en
verbondenheid. We staan samen stil bij wensen die we elkaar kunnen meegeven,
klein of groot, en het warme gevoel dat ontstaat wanneer we deze met elkaar delen.
En natuurlijk zal de viering opgeluisterd worden met het zingen en spelen van kerst-
liedjes. Na afloop ben je van harte welkom om gezellig na te praten met een kop
chocolademelk of glihwein. We hopen jullie allemaal te zien bij deze viering! Als je
het leuk vindt om ook mee te doen aan de viering, kun je je aanmelden bij Nadine op
06-51327669. Namens kapelaan Jerry en de werkgroep.

‘Samen op weg’ bij ‘Epense Levensboom’

Op zaterdag 13 december om 14.00 uur wordt de Epense Levensboom in gebruik ge-
nomen. In aanwezigheid van familie, vrienden en dorpsgenoten worden de eerste
vallende bladeren opgehangen. We gedenken zo dat we afscheid hebben moeten
nemen van o.a. Mark Keijenberg, Ton Mordang, Wim den Hoed, Jef Schijns, Leentje
en Etienne Franssen-Vissers en Billa en Jef Schlenter-Blezer. Maar ook de eerste ge-
boorteknoppen krijgen een plek aan de Levensboom. Zo verwelkomen we o.a: Lisa
de Jong, Lenn Willems en Finn Sporck. Dit alles gebeurt bij het monument ‘Samen op
weg’ van oud Pastoor Jan Jansen, dat voor de Levensboom staat. Jan Jansen zal op
13 december dan ook aanwezig zijn en de ingebruikname van een zekere plechtig-
heid voorzien. Een aantal muzikanten van Harmonie Inter Nos en een aantal koor-
leden van Gemengd Koor Epen begeleiden afwisselend de plaatsing van de bladeren
en de bladknoppen aan de Levensboom. Daarna is er voor alle Epenaren en hun
familie/vrienden een kleine Dorpskoffietafel aan de Julianastraat 15. Contact:
ceciel.lamers@gmail.com, 06-33978116.
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“Al werd Christus duizend keer in Bethlehem geboren, als Hij niet in uw hart wordt
geboren, is alles tevergeefs.” Met deze grote woorden herinnert Meister Eckhart ons
aan de kern van Advent. Advent is een bijzondere tijd. Vier weken lang bereiden we
ons voor op Kerstmis, op de komst van Jezus in onze wereld. We doen dat vaak met
veel uiterlijke voorbereiding: versiering, boodschappen, koken, bakken, het uitnodigen
van familie en vrienden. Dat is allemaal goed en mooi. Maar al deze dingen willen
ons vooral helpen om ons innerlijk voor te bereiden: om ruimte te maken in ons hart,
zodat Christus daar geboren kan worden.

In deze weken worden we uitgenodigd om ons hart klaar te maken als een kribbe
waarin Jezus kan komen. Dat vraagt stilte, eenvoud en aandacht. Advent gaat
namelijk ook over wachten. En wachten is niet altijd gemakkelijk. We willen liever dat
alles snel gaat. Maar God werkt in stilte, in geduld, in kleine stappen. Daarom vraagt
Advent van ons om aandacht te hebben voor het kleine: een vriendelijk woord, een
gebed, een eenvoudig gebaar van zorg. In zulke momenten kunnen we iets van Gods
aanwezigheid ervaren in ons dagelijkse leven.

Laten we in deze weken met geduld en openheid Christus verwachten, zodat wij Hem
werkelijk kunnen verwelkomen. Moge deze Advent een vruchtbare tijd zijn, waarin het
donker in ons leven wijkt door het licht van de kaarsen die we ontsteken. En laten wij
zelf ook licht worden voor anderen, zodat mensen door ons iets van Christus kunnen
zien. Christus is het Licht van de wereld. Mogen wij dat licht dragen en doorgeven,
vandaag en elke dag.

Kapelaan Jerry



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN

Misintenties opgeven: Twanny Lardinois, @ 4551467
maandag van 17.00-19.00 uur

Huwelijken, doopsels en Kapelaan Jerry, @ 06-86395896
bijzondere vieringen: jeromejerry92@gmail.com

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans, @& 4552172

Ziekencommunie 1° zondag v.d. maand: Jeu Janssens, @& 4552152 (na 18.00 uur)

Vrijdag 28 november:
19.00 uur Zeswekendienst voor Hubert Burgers.

Voor de overleden pastoors van Epen.

Zondag 30 november: 1e Zondag van de Advent; opgeluisterd met zang
11.00 uur en orgelspel door Ronald Franssen

Jaardienst voor ouders Harrie en Annie Notermans-Voncken.

Vrijdag 5 december:
19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.

Voor Tiny Baumans-Vluggen.

Zondag 7 december: 2e Zondag van de Advent
11.00 uur Jaardienst voor Marlies Ploemen-Mordang.
Vrijdag 12 december:

19.00 uur Voor ouders Sjuf en Mia Vluggen-Vaessen.
Zondag 14 december: 3e Zondag van de Advent
11.00 uur Jaardienst voor Juliétte Vluggen-Klinkenberg.

Jaardienst voor Miny Knops-Straat.
Voor Lies en Mia Straat en overleden familieleden.

Vrijdag 19 december:
19.00 uur Jaardienst voor ouders van Houtem-Schmeetz.

Jaardienst voor Bert Larik.

Mededeling
Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 19 december voor de periode van
19 december t/m 16 januari. Misintenties uiterlijk 15 december doorgeven.

Overleden: Sjef Notermans, Epen.
Moge hij voortleven in de vrede van de Heer.

Gezocht groen voor kerstversiering kerk
Wie kan ons helpen aan diverse soorten groen voor de kerstversiering in de kerk? Bel
dan @ 06 3953 0793.

December: van verwachten naar vreugde!

De decembermaand is elk jaar weer een tijd van licht en verwachting. Buiten is het
donker, de dagen kort, maar binnen branden kaarsen die warmte brengen. En zo is
het eigenlijk ook met ons geloof: midden in de donker momenten van ons leven
mogen we vertrouwen dat er licht is: dat er altijd lemand is die met ons meegaat. In
de weken van de Advent leven we toe naar dat grote moment van Kerstmis. We
wachtten op nieuw licht, op een teken van hoop. En dat teken kwam niet in macht of
pracht, maar in iets heel kleins en kwetsbaars: een kind in een kribbe, Gods eigen
Zoon. Daar, in de eenvoud van Bethlehem, laat God zien dat Hij mens wil worden
tussen mensen. Niet ver weg, maar dichtbij — in onze vreugde en verdriet, in onze
zorgen en verwachtingen. Kerst nodigt ons uit om ook zelf dat licht te zijn: een
vriendelijk woord, een beetje aandacht, een bezoekje aan iemand die zich eenzaam
voelt, het zijn deze kleine gebaren die de wereld lichter maken. Want het echte
kerstlicht schijnt niet alleen in kerstbomen of in de mooi versierde straten en huizen,
maar vooral in de harten van mensen die omzien elkaar. En dit wens ik u van harte
toe: moge dit kerstfeest voor ieder van ons een tijd zijn van vrede en verwondering.
Dat we opnieuw iets mogen voelen van de warmte waarmee God naar ons omziet.
En dat het licht van Kerst ook in het nieuwe jaar mag blijven branden — in onze
gezinnen, onze gemeenschap en in ons hart. Ik wens u, en allen die u dierbaar zijn,
mede namens kapelaan Jerry en kapelaan Kessels, een zalig Kerstfeest en een
gezegend nieuw jaar, vol vrede, licht en liefde.

Deken Lipsch

Kerstactie voedselbank 2025

Net als vorig jaar doet onze parochie ook weer mee aan de actie van &lle Parochies
van het cluster Gulpen om voedselpakketten in te zamelen voor de Voedselbank in
Zuid-Limburg. Dit initiatief is ontstaan door de Paus Franciscuswerkgroep in Wijlre.
De parochiefederatie EMS doet hieraan mee. Met het inzamelen van lang houdbare
producten helpen wij samen gezinnen in Zuid-Limburg die helaas niet in hun eerste
levensbehoefte kunnen voorzien. Op verschillende inzamelingspunten kunnen pak-
ketten in Mechelen, Slenaken en Epen worden ingeleverd. Bij ons in Epen kunt u de
voedselpakketten inleveren achter in de kerk, en wel op: woensdag 10 december van
12.30-15.00 uur; zaterdag 13 december 2025 van 10.00-12.00 uur. Wat mag er in de
pakketten? Houdbare voeding zoals: rijst, pasta, saus, koffie, thee, koekjes, choco-
lade. Broodbeleg zoals; pindakaas, hagelslag, appelstroop, keukenstroop ect. Meel-
producten, pannenkoekmeel, soep; blik of droog. Lichamelijke verzorging zoals:
shampoo, douchegel, tandpasta, bodymilk, babyverzorgingsproducten, luiers, maand-
verband, toiletpapier, babyvoeding. Wij hopen dat u allemaal deze actie wilt onder-
steunen en de mensen, die afthankelijk zijn van de Voedselbanken, een beetje blij
kunt maken. We moeten het samen doen, voor elkaar en met elkaar! Voor meer
informatie hierover kunt ook terecht bij kapelaan Jerry, tel. 06-86395896.



