Huil niet omdat ik er niet meer ben
Maar glimlach omdat ik er was

Jean Hausoul
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echtgenoot van

Els Hausoul-Dassen

Het is onmogelijk om iemand te vergeten,
Die zoveel gaf om te herinneren.

Jean Hausoul; een geweldige man, lieve vader en een opa
uit duizenden. Zoals onze Jean is er geen ander. Altijd zorg-
zaam, onze steun en toeverlaat. Wijze woorden en goede
raad, dat is wat wij zo dikwijls mochten horen als hij met
ons sprak. Wat heeft hij ons en vele anderen veel moois ge-
leerd en gebracht!

Een familieman en duivenliefhebber in hart en ziel. Zijn fa-
milie stond te allen tijde op nummer 1, echter volgden de
duiven daar heel kort achter.

Jean was heel bekend, geliefd en succesvol in de duivgr_l-
sportwereld. Vele prijzen stonden op zijn naam. Door zijn
afnemende gezondheid kon hij de laatste jaren steeds min-

der fysiek deelnemen aan zijn geliefde hobby. Echter achter
de schermen bleef zijn brein actief. Hij genoot daar nog
enorm van. Zo bleef hij betrokken bij zijn duifjes.

Ook op zijn ziekbed in de laatste weken genoot hij mee van
het succes dat zijn duiven boekten op Barcelona, de wed-
strijd die voor hem het belangrijkst was. Samen met zijn
vriend behaalde hij een werelduitslag zo werd gezegd. Iets
waar Jean al heel lang van droomde.

Op 16 juli vierde hij samen met degenen die hem het liefst
waren zijn 80° verjaardag, een mijlpaal waarvan hij zelf al-
tijd dacht deze niet te halen. Hij genoot van de taart, het sa-
menzijn en de aanblik van zijn geliefde duifjes vliegend in
de lucht.

Mijn geliefde man, onze lieve vader en opa ‘Heerstraat’.
Onze Jean.
Altijd dankbaar, eerlijk en zorgzaam.

Op 17 juli was het kaarsje helaas dan echt opgebrand en
heeft Jean het leven los moeten laten. Hebben wij hem los
moeten laten.

% Wat zullen wij en velen met ons hem ontzettend missen!

Adleé leeve Jean, leeve pap, leeve opa.
Tot ziens. Rust zacht.



