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Gedenken wij dankbaar

BERTINE STRAAT

Zij werd geboren op 4 augustus 1931 te Eperheide en overleed,
gesterkt door de HH. Sacramenten, op 14 februari 2021 te Gulpen.
Wij hebben haar bij de levende Heer aanbevolen
in een plechtige Eucharistieviering op 20 februari 2021
in de kerk St. Paulus' Bekering te Epen,
waama de begrafenis volgde op het r.k. kerkhof aldaar.

Als ket leven niet meer gaat zoals gehoopt,
als veel je wordf ontnomen,
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
ais het leven niet meer jouw leven is,
dzn komt de tijd dat het einde goed is.

De goede zorg voor anderen was wel de rode draad, die heel haar leven
steeds heeft gekenmerkt. Met deze instelling groeide zij ooit op,

als enigst meisje in een gezin van vijf kinderen te Eperheide.

Naast alle werk op de boerderij hielp ze ook mee in de huishouding.

Toen later de boerderij steeds meer uitgroeide tot een pension, nam zij

dat werk er ook nog bij en verzorgde zi] de maaltijden en de administratie.
Nadat haar moeder ziek geworden was kwam heel de huishouding

op haar schouders terecht. Jarenlang heeft zij moeder en later ook vader
thuis verzorgd en zo hun wens vervuld, om thuis te mogen sterven.

Ook twee inwonende broers kwamen bij Bertine nooit iets tekort

en als er familiebijeenkomsten waren, zorgde tant Bertine veor lekker eten
en voor de gezelligheid.

Na het overlijden van beide broers was er thuis niemand meer om te verzorgen.
Steeds Fad zij wel toeloop van familie, vrienden en buren,

maar de laatste weken van haar leven gaf ze aan, dat het goed was geweest.
Moge God, op Wie zij steeds heeft vertrouwd, nu al Zijn goede zorg

aan haar besteden en haar opnemen in dat andere bestaan.

Bertine, -ust nu in vrede, heb dank voor alles, wij zullen jou niet vergeten.

Hartelijk dank voor Uw steun en medeleven

die wij van U mochten ontvangen bij het overlijden en de uitvaart van Bertine.
De familie

Wij nodigen U van harte uit voor de Zeswekendienst,

die zal worden opgedragen op zondag 11 april a.s. om 10.45 uur
in de kerk St. Paulus' Bekering te Epen.



